
 

In groep 3 hebben we deze periode gewerkt rond het thema ‘licht’. Dit 

is natuurlijk heel toepasselijk voor de tijd van het jaar waarin het 

buiten zo lang donker is. Met de kinderen hebben we gepraat over het 

lichtfeest Chanoeka en samen hebben we op de ramen een 9-armige 

kandelaar gemaakt. Ook hebben we een heel leuke 

kerstknutselmiddag gehad waar we veel mooie dingen hebben 

geknutseld. Deze middag was samen met groep 3/4 en groep 4. 

Verder hebben we het ook veel gehad over de betekenis van licht en donker. Wat 

hoort hier allemaal bij? Hierover hebben de kinderen tekeningen gemaakt die te 

zien zijn op de volgende bladzijdes.  

 


